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Stichting Imikaaa 

Juli 2023 
Waar het voor Imke inmiddels de vierde keer in 

Oeganda is, was het afgelopen juli de tweede 

keer voor John, Cristel en Bas en de eerste 

keer voor Sem en Jans. Een week voordat we 

vertrokken heb ik (Imke) aan mama Justine 

laten weten dat ik weer zou komen en dat ik 

een paar speciale gasten zou meenemen. Dat 

we een week later met z’n zessen voor haar 

neus stonden was een geweldige verrassing 

en we werden zoals altijd weer ontzettend 

warm verwelkomd!  

 

 

 

 

 

 

 

  

Drie jaar later dan gepland, maar eindelijk was het zover; met het hele gezin reisden we in 

juli af naar Oeganda om daar een fantastische rondreis te maken, maar natuurlijk ook om 

een bezoek te brengen aan Mama Justine en de kinderen! 

We gingen die kant op om te kijken waar Justine en de kinderen behoefte aan hebben en 

waar wij ze mee kunnen helpen. Met meerdere mooie donaties hebben wij heel wat kunnen 

doen, lees vooral verder om te zien welke doelen wij hebben kunnen realiseren! 

 

 

De meeste kinderen zaten op school op het moment dat wij in Kampala waren, maar gelukkig 

waren er wel een paar jongens en meiden die ons de eerste dagen in Kampala van alles hebben 

laten zien. Een rondleiding door het huis en de slaapkamers van de jongens en de meiden. En 

een rondleiding langs het kantoor en het winkeltje van Mama Justine. We hebben gelijk een goed 

gesprek gehad met Justine over hun behoeften en wat wij daarin voor ze kunnen betekenen. Daar 

komen we zeker op terug in deze nieuwsbrief, maar eerst delen we de ervaringen van John met 

jullie. De verschillen tussen vijf jaar geleden en nu…  
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Vijf jaar later…. (door de ogen van John) 

En ineens is het vijf jaar later. 

Arriveer je weer in Oeganda en voelt het toch een beetje als thuiskomen.           

Best raar als je pas één keer eerder daar geweest bent.                 

En dat is alweer vijf jaar geleden. 

Het voelt dus goed om weer in Oeganda te zijn. Met eigen ogen te zien              

hoe het gaat met Mama Justine en de kids. Wat is er allemaal veranderd               

ten opzichte van vier jaar geleden, toen we Stichting Imikaaa in het       

leven hebben geroepen? Om mama Justine en haar kids structureel te ondersteunen. 

En dan sta ik ineens oog in oog met het huis dat zij vijf jaar geleden, met onze financiële steun, hebben 

kunnen betrekken. Uiteraard nadat we ongelooflijk enthousiast door Justine en de aanwezige kids zijn 

ontvangen. Zo blij, zo mooi, zo liefdevol. En dan bekijk ik het huis, wat ik natuurlijk al op foto/video gezien 

heb. En er bekruipt mij een dubbel gevoel; is dit het nu? Ja, er is meer ruimte, het is een veilig thuis, er is 

water in de buurt, elektriciteit indien gewenst, ze kunnen er veilig spelen, er zijn, weliswaar buiten, toiletten 

en een provisorische douche. Echter zie ik ook de kapotte ramen, de armoedige staat van het huis, het 

achterstallige onderhoud (als er al onderhoud plaatsvindt), de bedden en matrassen waarin ook bedwantsen 

leven, de rommelige omgeving. En dat dubbele gevoel? Ik had misschien gehoopt dat het allemaal nog iets 

‘mooier’ zou zijn. Beter! En tegelijkertijd realiseer ik mij terdege de situatie waar ze vandaan komen. Een 

situatie die ons destijds enorm heeft aangegrepen. “Dit kan toch niet” zeiden we tegen elkaar. En dat de 

huidige situatie sterk verbeterd is. Zeker ook voor Oegandese begrippen. En dan weet ik zeker dat Imikaaa 

ertoe doet. Een heel goed gevoel! 

 

 

Een gevoel dat nog veel sterker wordt naarmate we meegenomen worden in het leven van Justine 

en de kids. En dat uitmondt in een groot feest waarbij het hele dorp aanwezig is. Een feest dat 

mede mogelijk is gemaakt door één van onze trouwe donateurs. Een donatie met als opdracht: 

“doe iets wat Mama Justine, de kids en ook jullie nooit meer vergeten”. Nou dat is gelukt. Het is 

een onvergetelijke ervaring geworden! Daar lezen jullie verderop in de nieuwsbrief nog meer over! 
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En dat stichting Imikaaa er daadwerkelijk toe doet blijkt 

vervolgens uit vele zaken zoals; 

❖ De groep die we ondersteunen is van 25 tot zo’n 

50 personen gegroeid. 

❖ Een groot deel van de kids volgt nu onderwijs op 

zogenaamde boarding schools; een soort 

kostscholen waar ze dag en nacht verblijven en 

dus ook eten en drinken krijgen. 

❖ De andere kinderen volgen onderwijs op private 

primary schools. 

❖ Er worden meer activiteiten, op meerdere 

plaatsen, ontplooid om steeds meer 

zelfvoorzienend te worden. Kleinschalig, maar 

het is een begin. 

❖ Justine verzamelt mensen om zich heen die haar 

helpen met alles waar ze mee bezig is.  

Dat dit ook uitdagingen voor ons met zich meebrengt 

moge duidelijk zijn. Er zijn grenzen aan wat wij, als kleine 

stichting, financieel kunnen opbrengen. We zullen als 

bestuur een aantal keuzes en prioriteiten moeten gaan 

maken. De vragen die we hadden zijn grotendeels 

beantwoord. We kunnen dus verantwoorde keuzes gaan 

maken. Hier komen wij graag in een volgende 

nieuwsbrief op terug.  

Maar één ding is duidelijk. Imikaaa maakt voor deze 

kinderen echt het verschil.                                                       

Met dank aan jullie.       

Waarvoor heel veel dank! 

John Eijwoudt 
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De koelkast 
Zoals wij al vaker hebben aangegeven is het al 

lange tijd een droom van Justine om een eigen 

koelkast te hebben om haar zelfgemaakte 

yoghurt in te kunnen bewaren en om op die 

manier de yoghurt ook te kunnen verkopen. 

Eerst huurde Justine altijd een koelkast, maar 

het is natuurlijk fijner om er zelf een te hebben. 

En het was eindelijk zover! Voordat wij 

begonnen aan onze rondreis hebben we 

Justine geld gegeven om een koelkast te 

kunnen kopen. Toen wij na 2,5 week 

terugkwamen was ze dan ook erg trots om ons 

de koelkast te laten zien! Dankzij de mooie 

donaties die wij hebben gekregen toen we naar 

Oeganda vertrokken hebben we deze droom 

van Justine uit kunnen laten komen. De 

koelkast stond gelijk vol met flesjes water, 

frisdrank en natuurlijk de zelfgemaakte 

yoghurt. Klaar om verkocht te worden!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedden en matrassen 
Tijdens de rondleiding door het huis merkten wij al 

dat er te weinig bedden waren voor de hoeveelheid 

kinderen die er moeten slapen. Daarnaast waren 

ook bijna alle matrassen kapot en versleten. Vaak 

liggen de kinderen met drieën in één bed… Justine 

gaf haar wens voor extra bedden en nieuwe 

matrassen aan en voor ons voelde het als 

noodzaak om hier gehoor aan te geven. Dus naast 

de koelkast hebben wij ook nog kunnen zorgen 

voor drie nieuwe stapelbedden, tien nieuwe 

matrassen, nieuwe dekens en nieuwe lakens!  
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Luweero 
Een bijzondere donatie met als doel; een onvergetelijke dag bezorgen aan alle 

kinderen. Ik durf te zeggen dat dit meer dan geslaagd is! 

Alle kinderen zaten in principe gewoon op school, dus we hebben ze helaas niet veel 

gezien tijdens ons verblijf in Oeganda. Maar toen wij Mama Justine vertelden dat we 

graag een dagje naar Luweero zouden gaan om het dorp te zien waar zij vandaan komt, 

waar de kleine kids naar school gaan, en waar Justine zich graag zou vestigen, ontstond 

het idee om ervoor te zorgen dat alle jongens en meiden die dag samen met ons naar 

Luweero zouden komen. Een hoop geregel; alle jongens en meiden moesten vanuit hun 

kostscholen of vanuit Kampala naar het dorp Luweero reizen, maar dat is gelukt! Op 24 

juli vertrokken wij in alle vroegte naar het dorp en zo ook alle kids vanuit alle hoeken 

van de stad. Rond 8 uur kwamen wij aan en kregen we gelijk jerrycans in onze handen 

gedrukt. Er moest eerst water gehaald worden. Een wandeling door het dorp leidde ons 

uiteindelijk naar een klein plasje water. De jerrycans werden gevuld en we konden weer 

terug. Als zes blanken natuurlijk een hele bezienswaardigheid in dat dorpje. Daarna 

moesten er bergen aardappels geschild worden, er werd een tent opgezet en er werden 

stapels met stoelen gebracht achterop de boda boda. Het beloofde een groot feest te 

worden, maar hoe groot hadden we toen nog niet in de gaten. Justine had een paar 

dagen van te voren gevraagd om geld zodat ze 50 kilo rijst en 20 kilo vlees kon kopen. 

Leek ons erg veel, wij dachten dat ze daar een week van konden eten, maar niets was 

minder waar.  

We gingen de kinderen van school halen. Alleen de kinderen die geholpen worden door 

Mama Justine dachten we, maar uiteindelijk verzamelde bijna de hele school zich om 

ons heen. Het was dus niet alleen een feestdag voor de hele groep van mama Justine, 

maar gewoon voor het hele dorp! Er volgden meerdere optredens van de kinderen en 

wij konden natuurlijk niet achterblijven dus hebben we ook met z’n allen nog de 

kabouterdans gedaan. Toen het eten klaar was moest iedereen in een rij gaan staan. 

Eerst een rij voor de flesjes drinken, daarna een rij voor het eten, later nog een rij voor 

de taart en nog een keer voor de yoghurt. Een enorme drukte en chaos, maar zo’n 300 

man heeft kunnen genieten van al het eten wat er was gemaakt. Nu snapten we dus 

ook waarom er zo ontzettend veel rijst nodig was! 

Deze fantastische dag heeft ons weer even laten zien waar we het voor doen. De groep 

kinderen die mama Justine ondersteunt is inmiddels bijna verdubbeld; van 25 naar bijna 

50 kids en de dankbaarheid spat ervan af. Het was een geweldige en zeker 

onvergetelijke dag, die mogelijk is gemaakt door een bijzondere donatie. Weebale nnyo! 

Een uitgebreid filmpje zien van onze dag in Luweero? Klik op deze link; 

http://youtu.be/Y8160Lq5Smc en beleef deze dag met ons mee! 

 

 

http://youtu.be/Y8160Lq5Smc
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In het kort 
De doelen die wij in de vorige nieuwsbrief hadden uitgelicht hebben wij grotendeels behaald; 

 
❖ Er is een koelkast aangeschaft! 

❖ We hebben nog altijd kunnen voorzien in kosten voor onderwijs, onderdak, voedsel en 

gezondheid! 

❖ Naast alle bestaande doelen hebben we ook nieuwe bedden, matrassen, dekens en 

plastic stoelen kunnen doneren. 

Daarnaast zijn er ook een aantal nieuwe doelen ontstaan; 

❖ Mama Justine wil haar organisatie graag officieel registreren in Oeganda. Dit hele 

registratie proces zal rond de €700 gaan kosten.  

❖ Charity en Angel willen graag gaan studeren. Dit zal nog ongeveer €300 per kwartaal 

gaan kosten.  

 

 

 

 

 

Het is fantastisch om te zien wat we afgelopen jaren al hebben kunnen bereiken en we zijn 

weer extra gemotiveerd om door te blijven gaan. Ook in Oeganda wordt het leven steeds 

duurder, maar we hopen samen met jullie hulp nog vele doelen te bereiken! 
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Bedankt voor jullie inzet en interesse! 

Namens Imke, Pim & John 

 

Wil jij ook bijdragen aan betere leefomstandigheden voor deze kinderen? 

NL63 ABNA 0844 9456 68 t.n.v. Stichting Imikaaa 

www.stichtingimikaaa.com 

Volg, like en deel, op Facebook en Instagram 

@ Stichting Imikaaa 

 

 

http://www.stichtingimikaaa.com/

